
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Een interview met Harmen van Kamp 
 
Afscheid van een ‘wervelende baan’! 

 

De afscheidsreceptie  

 

Op 21 mei 2014 bood het korps mij een 

afscheidsreceptie aan. Er waren vele 

genodigden. Naast de collega’s van de 

eigen afdeling waren er familieleden, 

ons gezin, vrienden, leden van onze 

kerk, de organisaties waar ik vrijwilliger 

van ben.  

 

En ik moet zeggen het doet je wel wat 

dat je de gezondheid hebt ontvangen 

om zoveel jaren je werk te kunnen 

uitoefenen.  

 

Met mijn vrouw had ik afgesproken dat 

ik van mijn afscheid anderen wilde 

laten meegenieten in de vorm van een 

gift. Het is gebruikelijk dat bij een 

afscheid de gasten bijvoorbeeld 

bloemen of een fles wijn  geven als een 

soort markeringspunt. Een bedankje 

voor je betrokkenheid in de organisatie, 

in het leven en een goede wens naar 

de toekomst. 

 

Bestuurslid stichting Thomas 

Sinds een jaar of 2 ben ik bestuurslid 

van  stichting Thomas. Ik waardeer het 

werk in India enorm en heb . 

 

 

 

Veel bewondering voor het 

evangelisatiewerk. Door in Nederland 

mensen te bewegen om actief te worden 

en geld te genereren, kunnen doelen in 

India worden gerealiseerd. 

 

Op de aankondiging van mijn afscheid 

heb ik aangegeven dat ik graag wilde dat 

de gasten in plaats van persoonlijke 

cadeaus geld konden geven voor het 

project ‘living water’.  

 

Living water project 

Dat is een evangelisatieproject, waarbij 

in kleine afgelegen dorpen een 

waterpomp wordt geslagen, waardoor de 

levensstandaard met stappen wordt 

verbeterd. Ziekten worden voorkomen 

door het opgepompte water te drinken in 

plaats van het water uiteen poel.  

 

Spoedig na de receptie kon ik 

het mooie bedrag van € 650, -- 

overmaken aan de stichting 

Thomas voor het project ‘Living 

Water’. 

Wie is Harmen van Kamp? 

 

Mijn naam is Harmen van Kamp en in 1972 

ben ik in Amsterdam politieagent 

geworden. Dat was een geweldige stap 

voor een jongen van 18 uit een klein 

plaatsje aan de IJssel (Kampen). Na een 

aantal jaren in de surveillance te hebben 

gewerkt ging ik jonge collega’s begeleiden. 

Dat is eigenlijk een rode draad door mijn 

carrière: begeleiden, lesgeven en 

ondersteunen.  

 

Dat is feitelijk ook wel mijn 

levensmotto: Dienstbaar zijn aan 

anderen. In 1983 zijn mijn vrouw en ik 

verhuisd naar zuidoost Brabant omdat ik 

ging werken in  het politiekorps van de 

gemeente Eindhoven.  

 

Ik heb de keuze gemaakt om in 2014 uit 

actieve dienst te treden. Eerst gebruik ik 

mijn levensloopregeling en daarna ga ik 

echt met pensioen.  

 


